
Een eigenzinnige winkel met een groot aanbod literatuur en kinderboeken. Daarnaast vindt u er veel over 
filosofie, yoga, poëzie en natuurlijk de geschiedenis van het Oostelijk Havengebied; verder Art House 
dvd’s, yoga-hulpmiddelen, een OV-chipkaart oplader en prettige zitjes voor een goede koffie of thee. 
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Eigen oogst

De stad en de wandelaar
Toen Gerard, opgeleid als medisch socioloog, 
acht jaar geleden in stadscafé KHL feestelijk 
afscheid nam van zijn werkende leven als zorg-
adviseur, kreeg hij als afscheidscadeau een 
geldbedrag. Als liefhebber van grote steden en 
fanatieke lange-afstandswandelaar wilde hij een 
boek met een doorlopende stadswandeling uit-
geven. In Parijs had hij ontdekt dat in die stad 
maar liefst vier wandelroutes bestaan van meer 
dan twintig kilometer. 

Zo kwam hij op het idee om zoiets ook in 
Amsterdam te realiseren. Toen een uitgeve-
rij hiervoor geen belangstelling toonde, kon 
hij dankzij zijn afscheidscadeau een deel van 
een van de ontwikkelde wandelroutes in eigen 
beheer uitgeven. Nadat zijn publicatie Voettocht 
door de Jordaan een schot in de roos bleek, ging 
hij ook gidsen. Zo kon hij de reacties op zijn 
wandelingen verwerken in zijn volgende boek in 
eigen beheer: Voettocht door Oud-Amsterdam. 
Voor de lay-out en eindredactie van beide gid-

sen zorgde overigens onze IJopener-vormgeefs-
ter Elly van der Mark. 

Een deel van een andere wandelroute kwam 
terecht in het boek Ontdek het Oostelijk Haven-
gebied van uitgeverij Stokerkade.

Later ontdekte hij de mooie ‘buiten-de-bin-
nenstad-wandelgidsen’ van uitgeverij Gegaran-
deerd Onregelmatig. Een gids voor Amsterdam 
leek hem een goed idee, maar iemand anders 
was al bezig dit plan ten uitvoer te brengen. Een 
gids met meerdere, zeer diverse, themawande-
lingen door Amsterdam bestond echter nog niet. 
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig vond het 
een prima plan, mits er ook wat langere wande-
lingen in zouden staan, aangezien dat hun spe-
cialisme is. Dus staat er in het boek naast een 
korte ‘slenterwandeling’ van slechts zes kilome-
ter, een lange wandeling van vijftien kilometer 
door het maritiem verleden van Amsterdam. 
Stevige wandelschoenen en een energieke tred 
zijn bij die laatste geen overbodige luxe. 

Van Gouden Eeuw naar trendy 
Noord
Over sommige thema’s hoefde Gerard niet lang 
na te denken. Natuurlijk, de hofjes in de Jordaan 
zijn altijd een hit, en natuurlijk ook die wande-
ling om de architectuur in het Oostelijk Haven-
gebied te bewonderen. En zo waren er nog een 
paar all time favourites. Zoals het oorlogsverle-
den van Amsterdam en de grachtengordel van 
de Gouden Eeuw. Maar er is ook een wande-
ling langs aandenkens aan markante overleden 

Amsterdammers. Van het bankje van majoor 
Bosshardt op de Oudezijds Voorburgwal tot de 
gedenksteen van Aletta Jacobs, van het beeld 
van Johnny Jordaan op de Elandsgracht tot het 
beeldje op het Max Euweplein, vernoemd naar 
de briljante wiskundige en schaakwereldkam-
pioen. En wie heeft er ooit gehoord van Louise 
Went, de eerste woningopzichteres? Ook voor 
Gerard zelf was zij een tamelijk onbekende. 

Vanuit de typografische belangstelling van een 
van de uitgevers van Gegarandeerd Onregelma-
tig kwam het idee om een wandeling uit te zet-
ten langs teksten in de stad. Of ik de tien citaten 
ken die zich in en rond de Oudemanhuispoort 
bevinden als een hommage aan inspirerende 
leermeesters, onder wie twee vrouwen? Bij een 
van hen, Norbert Elias, heeft Gerard  Goudriaan 
vroeger zelfs nog gastcolleges gevolgd. 

Een van de langere wandelingen gaat door 
bruisend Noord. De architectuur in de nieuw-
bouwwijk in Buiksloterham was een verrassing 
voor hem. Maar ook dat hij zich zo op zijn gemak 
zou voelen in dit hipsterparadijs met tenten als 
Pllek en Noorderlicht, dat had hij niet verwacht. 
Maar ach, alle acht wandelingen bieden wel iets 
verrassends. Dus aan de wandel, zou ik zeggen. 

Gerard Goudriaan: Amsterdam acht keer anders, 
stadswandelingen
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, Arnhem, 
2016
ISBN: 9789078641551 
128 pagina’s / € 14,95

In 2012 nam ik de boekenrubriek over van Gerard Goudriaan, die in 
2007 met deze rubriek startte. Nu heeft hij zijn derde boek geschre-
ven: een gids met themawandelingen door Amsterdam. Guus de Mol, 
redactielid bij IJopener, is een van de schrijvers van het boek over 
de geschiedenis van de botenloods op het KNSM-eiland. Redactielid 
Lieneke Koornstra is eindredacteur van de biografie over Mathilde 
Willink, een ver familielid van haar. 
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